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Hoera, Doe-het-zelf bestaat vijf 
jaar! Met ons meemaakpodium 
zetten programmeurs Michelle, 
Stefan en Angela al vijf jaar 
lang onze deuren open voor 
allerlei ideeën uit de stad, en 
helpen ze met de realisatie 
hiervan. Met hele diverse 
uitkomsten: van podcastserie 
tot kunstcursus met 
nieuwkomers tot de grote Nije 
Nimweegse Revue. We hebben 
heel veel nieuwe mensen 
verwelkomd en samengebracht 
in ons cultuurhuis, maar ook 
heel veel geleerd over onze 
eigen routines en protocollen. 
Om vijf jaar meemaken bij de 
Lindenberg te vieren, vroegen 
we een aantal collega’s 
en meemakers over hun 
ervaringen met Doe-het-zelf. 

Stefan en Angela – 
programmeurs Doe-het-zelf 

Wat vinden jullie de grootste 
waarde van Doe-het-zelf? 

S: “Het hele idee van Doe-
het-zelf druist eigenlijk in 
tegen de gevestigde orde. 
Dat wat wij gewend zijn – je 
hebt een programmeur die 
programma maakt wat de 
mensen leuk vinden – doen we 
juist andersom, en dat juich ik 
al mijn hele leven toe. Want 
door mensen zelf ideeën te 
laten bedenken, ontstaan er 
programma’s die anders nooit 
zouden bestaan. Dat brengt 
een hele andere dynamiek naar 
de Lindenberg, en hele andere 
mensen.” 

A: “Inderdaad, het verrijkt 
ons. Cultuur is zoveel meer 

dan wat wij als Lindenberg 
hier op het podium zetten of 
wat er in onze cursuslokalen 
gebeurt. Bij Doe-het-zelf is 
juist ruimte voor experiment, 
voor andere stemmen, die 
hun weg binnen het reguliere 
programma (nog) niet vinden. 

En het is tof dat sommige 
deelnemers van Doe-het-zelf 
activiteiten zelf ook een idee 
krijgen om een programma 
te maken. Of al een idee 
hadden, maar de stap nu 
durven te maken. Zo wordt ons 
netwerk van meemakers en 
samenwerkingspartners steeds 

groter, en bieden we voor veel 
ideeën een springplank om de 
juiste plek, juiste mensen en 
juiste organisaties te vinden. 
Juist ook zodat deze ideeën 
vervolgens op eigen benen 
kunnen staan in Nijmegen.”  

S: “Doe-het-zelf brengt 
natuurlijk ook uitdagingen mee. 
Er wordt meer ad hoc geregeld 
omdat meemakers niet altijd 
overal aan denken. Het vraagt 
daarom een andere manier van 
werken binnen de Lindenberg.” 

A: “Ja, en je leert zoveel over 
andere mensen en culturen. 
Daar komen andere dingen 
bij kijken, over gastvrijheid 
en eigen hapjes meenemen 
bijvoorbeeld. Of meemaken 
met senioren, dat gaat op 
een iets ander tempo. Wij zijn 
gewend om dingen heel snel 
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te regelen met elkaar, maar 
de kracht van Doe-het-zelf is 
juist om te blijven luisteren 
naar de meemaker en het 
project bij diegene te laten. 
Mee te bewegen en op andere 
manieren leren kijken, en onze 
expertise inzetten waar nodig. 
En zo tillen we een idee samen 
weer naar een hoger plan.” 

Natasja – hoofd team 
programmering Lindenberg 

Wat brengt Doe-het-zelf  
teweeg bij de Lindenberg? 

N: “Ik denk echt dat het ons 
met Doe-het-zelf is gelukt 
om de Lindenberg meer ‘van 
iedereen’ te maken. Dat meer 
Nijmegenaren denken: “Bij de 
Lindenberg is ook iets voor 
mij in het aanbod”. En deze 
verbreding van ons aanbod 
proberen we ook duurzaam 
te maken. Niet: iemand heeft 
een idee, doen we één keer, 
vinkje bij diversiteit, klaar. 
Nee, we proberen het ook een 
plek te geven in ons reguliere 
programma. Dat betekent 
dat je soms ook je eigen 
uitgangspunten moet loslaten, 
zoals de kwaliteitseisen van 
een programma. Het is voor 
veel mensen veel belangrijker 
dat ze zichzelf herkennen in 
degene op het podium of in 
het thema, dat ze zich hier 
thuis voelen.

Corrie - publiek & ontvangst, 
Henri – horeca, Wilco - 
technicus 

Wat is het grootste verschil 
tussen werken bij een Doe-
het-zelf programma of bij 
een ‘gewoon’ programma? 

C: “Bij Doe-het-zelf komen veel 
verschillende culturen binnen. 
Bezoekers die geen Nederlands 
spreken of niet bekend zijn 
met onze theaterregels. Die 
bijvoorbeeld niet op tijd zijn of 
de zaal weer uitlopen tijdens 
een voorstelling. Voor ons als 
cultuurhuis is dit lastig, we 
moeten samen een balans 
vinden tussen loslaten en je 
aan de regels houden. Maar: 
ik ben heel blij dat ze hier wel 
komen, dat iedereen welkom is 
bij ons.

H: “Dingen worden inderdaad 
meer ad hoc geregeld. 
Dat is voor mij lastig qua 

horecabestellingen. En mensen 
willen vaker eigen consumpties 
meebrengen, om hun cultuur te 
delen of soms omdat ze minder 
te besteden hebben. Dat is ook 
allemaal oké, er zitten gewoon 
wat meer randvoorwaarden 
aan. Ik vind het initiatief wel 
heel mooi. Zelf iets organiseren 
met ondersteuning van 
professionals en voor iedereen. 
Dat vind ik een groot goed; dat 
iedereen welkom is, vooral in 
deze huidige maatschappij.” 

W: “Een Doe-het-zelf 
programma is vaak wat minder 
professioneel. Soms gaan 
dingen mis, met muzikanten 
die bijvoorbeeld plotseling 
een versterker uitzetten. 
Maar de diversiteit van de 
mensen, het enthousiasme, de 
saamhorigheid, de prachtige 
muziek; daar geniet ik zo van. 

En als ik iets heb geleerd van 
Doe-het-zelf, is het dat je het 
met spontaniteit en gewoon 
lekker doen, ook allemaal wel 
redt.” 

Teaba en Judith – meemakers 
Doe-het-zelf 

Wat is jullie Doe-het-zelf 
verhaal en waar heeft het je 
gebracht? 

T: “Ik ging naar een Doe-
het-zelf activiteit en vond 
dat zo leuk, dus mailde ik de 
Lindenberg om zelf ook iets 
te organiseren. Uiteindelijk 
organiseerde ik een workshop 
creatief schrijven en co-
presenteerde ik Mashed Culture 
3. Ik werd hierin zo goed en 
professioneel begeleid, dat vind 
ik nog steeds zo waardevol! 
Dat de Lindenberg hun deuren 
openzet voor anderen om te 
creëren, en dus niet alleen 
maar voor de mensen is, 
maar ook van de mensen. Het 
verbreedde mijn netwerk in 
Nijmegen en ik durf nu meer.

J: “Ik zong zelfgeschreven 
liedjes bij twee Doe-het-
zelf programma’s: De Nije 
Nimweegse Revue en het Open 
Podium. Dat was ontzettend 
spannend, maar zó leukom 
te doen met al die mensen 
samen. Ik kreeg heel veel 
vertrouwen van Angela, en 
zo heb ik een oude liefde voor 
het podium teruggevonden. 
De toegankelijkheid van deze 
programma’s, de variatie aan 
deelnemers, dat vind ik heel 
krachtig.

Heb jij ook een goed idee? Ga 
naar www.delindenberg.com/
doe-het-zelf!
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‘Het verbreedde 
mijn netwerk in 

Nijmegen en ik durf 
nu meer’

‘Bij Doe-het-zelf 
is ruimte voor 

experiment, voor 
andere stemmen’


